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Snap
SHOT

Weer of geen weer! Op 3 december kwamen maar liefst 25.000 mensen in Brussel op straat voor 
de Klimaatmars. Een bont gezelschap van mensen die uiting gaven aan hun zorgen, waarden, 
strijdlust, angsten of doffe woede in het licht van een onzekere toekomst. Ze etaleerden ook een 
gemeenschappelijke vastberadenheid om aan een andere wereld en samenleving te bouwen. Het 
Oxfam-standpunt is duidelijk: “Climate crisis, hunger, inequality. It’s all the same fight.” Voor Oxfam 
is de ongelijkheid nauw verbonden met de klimaatcrisis. De mensen die het hardst getroffen worden 
door de gevolgen van de klimaatcrisis, zijn er het minst voor verantwoordelijk. Daarom komen wij 
op straat en verkondigen luidkeels onze onwrikbare eis voor een meer gelijke en eerlijke wereld, vrij 
van armoede.

Klimaatcrisis, honger en ongelijkheid: één en dezelfde strijd

©Tineke D’haese
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Beste lezer,  

Hier staan we, met een soort nieuwjaarsbrief in de hand. 
Een lijvige brief, uiteraard met gelukwensen en ook enkele 
zaken die aan het denken zetten. 2024 wordt minstens een 
boeiend jaar. Voor België is het alvast een verkiezingsjaar en Oxfam zal haar rol als 
beleidbeïnvloeder met gusto opnemen.  

De afgelopen maanden konden we niet loskomen van het menselijke drama dat zich 
afspeelt in Palestina. Het gewicht ervan woog als het puin van de duizenden vernietigde 
gebouwen op ons gemoed. In Oxfiles lees je een uitvoerig verslag: hoe moet het nu 
verder met Gaza en de bezette Palestijnse gebieden? Impact voert je mee naar Nepal, 
waar vrouwen de taak op zich nemen om via zaaddiversificatie de voedselzekerheid op 
te krikken. Ook in Congo nemen vrouwen het roer in handen: je ontdekt in Behind the 
Product het verhaal van Marcelline Budza, oprichtster van de vrouwenkoffiecoöperatie 
Rebuild Women’s Hope. Proefde je de verrukkelijke arabicakoffie Women’s Hope al? Je 
ontdekt ‘m samen met tal van andere smakelijke en mooie fairtradeproducten in de Fair 
Shop. 

Eva Smets, directeur van Oxfam België, licht in haar Edito ook al een tip van de sluier van 
haar boek op: samen met enkele toonaangevende bijdragers pende ze een receptuur 
neer als oplossing tegen enkele pertinente maatschappelijke problemen, zoals de 
groeiende ongelijkheid. Een uitgelezen moment om de bakens te verzetten, toch? Het is 
tenslotte een verkiezingsjaar!  

We wensen je veel leesplezier en inspiratie.  
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RADAR

Belgen steunen 
onze eis: Belgische 
bedrijven moeten echte 
oplossingen voor de 
klimaatcrisis invoeren.

Hier zie je de impact van 
onze petitie:

21.439 

TRAILWALKER: 
EEN BUITENGEWOON EN SOLIDAIR 
AVONTUUR
Hou je van een fikse wandeling en mag die al eens uitdagend lang 
zijn? Goed nieuws! Je kan namelijk 100 km stappen tegen ongelijkheid. 
Vergezel ons op 10 en 11 mei 2024 op Oxfam Trailwalker: een sensationeel 
avontuur door het Grote Woud van Saint-Hubert. Er zijn twee opties: 
samen in een ploeg van vier dappere stappers 100 km afleggen in 
minder dan 30 uur of 25 km in minder dan 7 uur in een ploeg van twee 
tot acht mensen. Een sportieve uitdaging in het teken van 
solidariteit met een fabelachtig landschap als decor: deze 
17de uitgave wordt heel uitzonderlijk.

Schrijf je snel in op oxfamtrailwalker.be

KWALITEITSKLEDIJ PER KILO, 
HET JAAR ROND
Onze pop-upwinkels in Antwerpen en Aalst draaien zes maanden tot 
een jaar op volle toeren. De pop-ups zijn in 2020 gestart als tijdelijk 
tegenwicht voor de ellenlange rijen aan fast fashion ketens na de 
eerste lockdown. Nu, vier jaar later, herdopen we voor het eerst een 
pop-up als vaste winkel. Je vindt deze primeur in de Féronstrée in 
Luik. In onze pop-up winkels vind je kwaliteit aan € 6/kg én een 
sociale hub waar mensen een beroep en de taal leren. De opbrengst 
gaat naar Oxfam-projecten tegen ongelijkheid, wereldwijd. Zo zien 
wij de toekomst, met een duurzame economie op 
mensenmaat.

oxfambelgie.be/pop-up

©Tineke D’haese

©Tineke D’haese
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KANTELEN! 
EEN RADICALE OMMEZWAAI, NU
Ons productie- en consumptiesysteem focust op tomeloze economische groei. En dat is 
nefast voor de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Maar willen wij zo’n ‘welvaartstaat’? 
Zeker als je weet dat dit model een negatieve impact heeft op het klimaat, op gender-
gelijkheid en op ons algemeen welbevinden. Oxfam België-directeur Eva Smets dook in haar 
uitgebreide kennis en ervaring, trommelde experten ter zake op en pende een receptuur 
neer als tegengif voor de grenzeloze groei: haar boek “Kantelen!” toont dat het anders kan. 
Eva baseert zich onder andere op het model van de Donuteconomie van Kate Raworth en 
laat naast haar gedachten ook die van econoom Paul De Grauwe, professor Dr. Tine de Moor 
van de Rotterdam Management School , en vele anderen vrij.

KOFFIEBAR IN DE 
WERELDWINKEL? TOPIDEE!
Is er een betere manier om je waren aan te prijzen dan mensen 
te laten proeven? En wist je dat wereldwinkels al van in de 
prille beginjaren meer waren dan enkel een winkel? Het waren 
ontmoetingscentra, waar de eerder vooruitstrevende jeugd elkaar 
trof om ideeën uit te wisselen over de toekomst van eerlijke handel. 
Na 53 jaar zijn ze in wereldwinkel Mol allesbehálve uitgepraat of 
–geteld. Ze breidden recent uit met ‘Baobar’, een heuse koffiebar. 
In een charmant tweedehands interieur genieten klanten van een 
kopje fairtradekoffie of –thee. Ook op de kaart: Oxfam-wijnen, 
Oxfam-sappen en enkele lokale producten zoals het gagelbier, 
waarvan de opbrengsten naar Natuurpunt gaan. 

EEN PLANEET 
VOOR DE 99%
Het laatste klimaatrapport dat Oxfam in 
november uitbracht waarschuwt voor de ernstige 
gevolgen van een passieve houding ten opzichte 
van de klimaatcrisis. Door de levensstijl van de 
rijkste 1% van deze wereld, crashen we in een 
ecologische afgrond. De 77 miljoen mensen die 
deel uitmaken van die 1%, vervuilen namelijk 
evenveel als 5,11 miljard mensen. Zij moeten 
dan ook dringend hun consumptiegewoonten 
veranderen. Oxfam dringt er bij de overheden 
op aan om de superrijken meer te belasten en 
met die opbrengsten een eerlijke ecologische 
transitie te financieren.

Lees het rapport

©Bert De Deken

KANTELEN! - Uitgeverij Lannoo Campus € 24,95 
Lezers van het Oxfam Magazine krijgen 10% korting. Meer info: oxfambelgie.be/kantelen. Beschikbaar in de boekhandel vanaf 19 maart 2024
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Impact

In Nepal werkt meer dan 60% van de actieve bevolking in 
de landbouw. Toch krijgt een groot deel van de inwoners 
te maken met voedselonzekerheid en ondervoeding. De 
klimaatcrisis en het gebrek aan toegang tot veerkrachtiger 
zaadvariëteiten maken die paradox alleen maar erger.
In het verleden speelden kleinschalige landbouwsters een 
cruciale rol in het behoud van de agrarische diversiteit. Maar 
door de economische druk en het introduceren van moderne 
variëteiten is het evenwicht verloren gegaan. 

Slecht zaaigoed

Familiale landbouwondernemingen kampen met een 
moeilijke toegang tot kwalitatief zaaizaad; een factor die hun 
ondernemingen fors belemmert.  Ze halen namelijk meer dan 
78% van het zaad uit een informeel systeem dat bevoorraad 
wordt door importeurs met een gebrekkige kennis van zaden. 
Bovendien heeft ongeveer 80% van de landbouwsters geen 
toegang tot kwaliteitszaad. Ze kunnen daarom niet anders 

WIE VARIATIE ZAAIT, 
OOGST VEERKRACHT

Om voedselonzekerheid 
in Nepal te bestrijden, 
zetten Oxfam en partner-
organisatie LI-BIRD een 
innovatief project op 
voor kleinschalige land-
bouw.st.ers. Door het 
diversifiëren van hun 
gewassen, kunnen ze 
hun inkomen verhogen 
en de agrobiodiversiteit 
verbeteren.

Landbewerkster Yangjee Sherpa: “Ik zorg voor de groei van de 
gewassen als ze pas uit de grond komen. Dat is een beetje zoals 
heel jonge kinderen verzorgen terwijl ze opgroeien.” ©Kishor Sharma
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dan het zaaigoed van vorige seizoenen 
gebruiken, waarvan de fysieke en 
genetische kwaliteit sterk verminderd 
is. Op deze ongereguleerde markt is er 
bovendien geen ruimte om adequate 
maatregelen te nemen om landbouw- 
sters te compenseren wanneer de zaden 
geen goede opbrengst opleveren.

Zaadjes van zekerheid planten 

Samen met partnerorganisatie Local 
Initiatives for Biodiversity, Research 
and Development (LI-BIRD) zette 
Oxfam het project Sowing Diversity, 
Harvesting Security op in vier districten 
van de provincie Sudurpaschim. Het 
doel: de hoeveelheid en de kwaliteit 
van het voedsel verbeteren door 
ervoor te zorgen dat landbouwsters 
klimaatbestendige en veerkrachtige 
zaden kunnen bekomen, ontwikkelen en 
verkopen. Om meer te weten te komen 
over nieuwe gewasvariëteiten zetten 
de deelneem.st.ers veldscholen op 
waarbij ze de gewassen op hun velden 
planten en bestuderen. Zo ontdekken 
ze veerkrachtiger varianten van 
basisvoedingsmiddelen zoals rijst, tarwe, 
maïs en aardappelen.

Yangjee Sherpa (63) is landbewerkster 
in de plattelandsgemeente Jorayal en 
werkt al sinds de oprichting samen 
met LI-BIRD. “Het is mijn taak om de 
grond voor te bereiden, onkruid te 
verwijderen, zaden te planten en 
het veld te irrigeren”, vertelt ze. “Ik 
zorg ervoor dat de gewassen goed 
groeien, van het begin tot de oogst.”

Zaadbanken, coöperaties en 
scholen combineren

Om de landbouwsters in staat te 
stellen hun zaaigoed op een veilige 
plaats op te slaan en zaden te 
kunnen lenen, richtte het project 
ook gemeenschapszaadbanken op. 
Coöperaties maken het systeem 
compleet. Die verkopen de zaden 
en bieden ook hun expertise 
aan. Zo voeren ze regelmatige 
veldinspecties uit. Dankzij de 
combinatie van veldscholen,  
gemeenschapszaadbanken en  
coöperaties, zijn de landbouw- 
sters erin geslaagd hun gewassen 
te diversifiëren, hun inkomen te 
verhogen en de agrobiodiversiteit te 
verbeteren.

De zaden worden in gemeenschapsbanken 
beschermd en opgeslagen. ©Kishor Sharma 5

GEMEENSCHAPSZAADBANKEN 
en 3 COÖPERATIES hebben 
hun activiteiten verbeterd.

152
Alles bij elkaar zijn 

152 INHEEMSE GROENTE-  
EN RIJSTVARIËTEITEN 
behouden gebleven.

NIEUWE PRODUCENTEN 
van zaaigoed sloten  

zich aan bij het 
VELDSCHOOL-PROJECT. 

119
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Ox-
family

Maak kennis met onze familie. Een stamboom maken is alvast onbegonnen werk. Daarom stellen we 
iedereen hier aan je voor. Deze mensen zijn echte changemakers en dragen elk hun steentje bij aan de 
missie van Oxfam België: ze brengen straffe kennis, tijd, daadkracht, goede keuzes en een sprankelende 
persoonlijkheid mee aan tafel. Ze nemen allerlei gedaanten aan. Van vrijwilliger en Climate Changer, over 
schenker en klant tot partner ver weg of dichtbij. Dit is de enige, echte OxFamily!

EEN NON-STOP 
ONTDEKKINGSTOCHT

82 activisten uit alle hoeken van de wereld die samen naar Barcelona sporen 
om daar deel te nemen aan een hele reeks uitwisselingen over de klimaatcrisis. 
Dat is Ticket to the future in een notendop. Maar nog veel belangrijker zijn 
de unieke banden die er gesmeed werden, vertelt deelneemster Bodine van 
Styrum. “Iedereen kwam met een eigen verhaal over de klimaatcrisis. Het is 
heel tof om zo’n diversiteit aan meningen te ontdekken. Hoe meer je te weten 
komt, hoe meer je beseft dat je nog veel moet leren. Het is een non-stop 
ontdekkingstocht waarbij je vooral nieuwsgierig moet blijven.”

“Ik heb unieke 
banden 

gesmeed.”

ALLE HULP 
IS NODIG 

Als het van Zouhra Ben Larbi afhangt, is alle 
hulp hard nodig om een einde te maken aan 
armoede en onrechtvaardigheid in de wereld. 
Daarom steunt ze Oxfam al meer dan 12 jaar 
als maandelijkse schenkster. “Mijn job bij een 
bedrijf dat fondsen werft voor goede doelen 
brengen mij oog in oog met de realiteit. Deze 
ervaring motiveert me om iets te betekenen voor 
minderbedeelden.”

“Ik heb zelf enkele moeilijke momenten gekend 
in mijn leven, maar die hebben me gevormd tot 
wie ik vandaag ben. Ik besef dat de kansen die 
ik kreeg niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn 
en daar ben ik dankbaar voor. Ik geloof dan ook 
dat zelfs kleine bijdragen een verschil kunnen 
maken.”

“Zelfs kleine 
bijdragen kunnen 

een verschil 
maken.”

Oxfam Magazine8
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DE KRACHT VAN 
BELEIDSBEÏNVLOEDING 

Met zijn recent rapport wil Julien 
Desiderio, beleidsmedewerker fiscale 
rechtvaardigheid bij Oxfam België, vooral 
wijzen op de klimaatverantwoordelijkheid 
van de grote Belgische bedrijven. We 
gingen bij hem polsen over de kracht van 
politieke beleidsbeïnvloeding. “We moeten 
het economische systeem herzien”, 
benadrukt hij. “Je kan een probleem niet 
oplossen met de manier van denken 
die het veroorzaakt heeft.” Zijn rapport 
vormde de basis van onze petitie voor meer 
klimaatactie bij Belgische bedrijven. Die 
werd door 21.439 mensen ondertekend. 
“Super motiverend”, reageert Julien. “Er 
zijn echte veranderingen op til.”

KUNSTENCENTRUM COUNTERT DE 
ONVERSCHILLIGHEID 
Bij De Roma staan rechtvaardigheid, internationale solidariteit en duurzaamheid 
voorop. “We hanteren die als een inhoudelijk kompas voor onze werking en 
programmering”, vertelt directeur Danielle Dierckx. “Zo serveren we veel 
vegetarische gerechten, voedsel uit de korte keten, beperken we het afval tot een 
minimum … De artiesten betalen we volgens het principe van fair pay, beroemd of 
niet. Bovendien krijgen we de steun van zo’n 650 vrijwilligers.”

Voor Danielle is sociaal engagement een gegeven. “Ik wilde altijd al impact 
hebben op sociale thema’s. Via de programmering bij De Roma willen we 
onverschilligheid tegengaan en maken we onze achterban bewust van bestaande 
onrechtvaardigheden, zoals in Palestina (Roma vzw riep onder andere op om het 
Oxfam Noodfonds voor Gaza te steunen, nvdr.). Eigenlijk willen we via ons cultureel 
programma vooral verbinding ondersteunen.”

“Er zijn echte 
veranderingen op 

til.”
“Wij willen 

vooral verbinding 
ondersteunen.”

Oxfam Magazine 9
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Ox-
files

De menselijke tol van de militaire 
operatie die Israël in de Gazastrook 
voert, is schrikbarend hoog*. Na iets 
meer dan twee maanden waren er 
al meer doden en gewonden dan bij 
de oprichting van de staat Israël, 
toen bijna 800.000 Palestijnen 
moesten vluchten. Net als tijdens 
die ‘Nakba’** in 1948 heeft het 
Westen de afslachting en verdrijving 
van Palestijnen – gekoloniseerde 
tweederangsburgers in de ogen van 
de westerlingen – toegestaan en 
zelfs aangemoedigd.

GAZA 
NA DE 
VERWOESTING

mensen omkwamen en 200 mensen – merendeels burgers 
– gevangen werden genomen, was 97% van het water in 
Gaza ondrinkbaar. De werkloosheidsgraad bedroeg een 
ondraaglijke 40%. De oorzaak: de Israëlische en Egyptische 
blokkades die de bouwsector, de belangrijkste motor van de 
economie in Gaza, te gronde richtten. Israël beperkt er ook de 
visserijzones tot 3 zeemijlen. Nochtans heeft een soevereine 
staat recht op 120 zeemijlen zoals voorzien in de Akkoorden 

In november 2023 moesten Sameer en haar kinderen 
het vluchtelingenkamp Jabaliya in de noordelijke 
Gazastrook verlaten en naar Khan Younes in het zuiden 
vluchten. Jabaliya werd in 1948 opgericht en is als 
grootste Palestijnse vluchtelingenkamp een symbool 
van eeuwige ballingschap.

Sinds 2008 kreeg Gaza al te maken met vijf militaire interventies 
en verschillende aanvallen vanuit de lucht, het land en de zee. 
Bovendien leven de 2,3 miljoen Palestijnen al 17 jaar lang in een 
zogeheten openluchtgevangenis: een blokkade houdt hen vast 
op een strook van 365 vierkante kilometer.

Die context is essentieel. Al vóór de gruwelijke aanval op 7 
oktober 2023 van militieleden van Hamas in Israël, waarbij 1.200 

*Bij het in druk gaan van dit magazine waren er al minstens 17.500 mensen omgekomen en 1,9 miljoen mensen uit hun huis verdreven.
**Nakba is het Arabische woord voor catastrofe.
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met de maatregelen die Israël nam om de Palestijnen 
daarvoor te straffen. Belangrijk om te weten, is dat de 
blokkade van Gaza het meest zichtbare onderdeel is van 
een beleid dat erop gericht is de bezette Palestijnse 
gebieden politiek, sociaal en economisch te verdelen.

Even terug in de tijd: na de ontbinding van de Palestijnse 
eenheidsregering in 2007 besloten Israël en de 
internationale gemeenschap Hamas te isoleren. Door 
dat beleid konden 1,8 miljoen Gazanen de facto niet 
deelnemen aan de onderhandelingen over het oprichten 
van een toekomstige Palestijnse staat. De internationale 
financiering richtte zich voornamelijk op de Westelijke 
Jordaanoever en liet Gaza in de kou staan. Zeven jaar 
later werden de pogingen om een regering van nationale 
eenheid te vormen getorpedeerd door de Israëlische 
premier Benjamin Netanyahu. De gevolgen van dat beleid 
zijn duidelijk zichtbaar. Dat bewijzen de verschillen 
in armoede, werkloosheid en levensverwachting 
tussen de Palestijnen in Gaza en die op de Westelijke 
Jordaanoever.

Collectieve straf

Voor de gewone burgers in Gaza is deze strategie een 
collectieve straf, te vergelijken met de Israëlische 
bombardementen die Gaza in 2023 verwoestten. Wie het 
standpunt verdedigt dat dit geen oorlog is tussen Israël 
en Hamas maar een wraakactie op het hele Palestijnse 
volk, krijgt verwensingen naar het hoofd geslingerd en 
wordt ervan verdacht Hamas te steunen. Neem nu onze 
collega Omar Ghraib, Oxfam-beleidsmedewerker in Gaza. 
Op X (voorheen Twitter) durfde hij de – legitieme – vraag 
te stellen: "Waarom geldt het internationaal humanitair 
recht niet in Gaza, maar alleen in de zogenaamd 
beschaafde landen die door witte mensen worden 
bestuurd?” Telkens wanneer hij het zogenaamde recht 
van Israël om zichzelf te verdedigen of de dubbele 
normen van het internationaal humanitair recht in twijfel 
trekt, volgen een reeks bedreigingen aan zijn adres om 
hem het zwijgen op te leggen.

Dat toont aan hoezeer het debat is opgeëist en 
gereduceerd tot deze tweet van het Israëlische leger op 
12 oktober: “Ofwel steun je Israël, ofwel het terrorisme”. 
Met dat soort uitspraken nam het Israëlische leger alle 
nuance weg in wat de Palestijnen al jaren verlangen: 
een eigen land. Het Palestijnse volk is Hamas niet. 
En onze 33 collega’s ter plaatse hebben de wereld 
daar voortdurend aan herinnerd. Bushra Khalidi, 
onze beleidsmedewerkerster in Ramallah, maakte 

van Oslo. Handelaars en landbouw.st.ers worden bovendien de 
toegang tot de Westelijke Jordaanoever belemmerd, een van hun 
grootste markten.

Afscheiding als strategie

In 2008 brachten de Palestijnen uit Gaza Hamas aan de macht. 
We zouden de 28 pagina's van dit magazine kunnen vullen 

Het Palestijnse 
volk is Hamas 

niet.

©Ibrahim Alotla
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Ox-
files

de journaliste die haar interviewde erop attent dat ze 
onder militaire bezetting leefde en dat de kolonisatie 
en de bezetting het geweld hadden aangewakkerd. Ze 
kreeg meteen de vraag of ze dan vond dat de Hamas-
aanval gerechtvaardigd was. Iets wat ze uiteraard niet 
suggereerde. Dat soort reacties zijn schering en inslag. De 
Palestijnse dichter Fady Joudah stelt ze dan ook in vraag. 
“Geloof je echt dat Palestijnse levens evenveel waard zijn 
als Israëlische? Veel mensen hebben daar nooit eerlijk 
over nagedacht.”

Tegen het licht van alle gebeurtenissen in de afgelopen 
75 jaar, is het duidelijk dat het Westen daar  “nee” op 
antwoordt. De internationale gemeenschap tolereert 
namelijk de bezetting, de annexaties, de kolonisatie, de 
collectieve afstraffing en de systematische en wettelijk 
geïnstitutionaliseerde onderdrukking van de Palestijnen.

Eerst de humanitaire crisis aanpakken …

Op het moment van schrijven, leven onze collega's 
in Gaza nog. Onze fairtradepartners op de Westelijke 
Jordaanoever, waaronder de Al Reef-coöperatie in Jenin, 
hebben zware economische verliezen geleden, maar ze 
hielden stand. Sommige collega's en partners in Gaza 
verloren familieleden of raakten hun huis kwijt. Maar ze 
zijn het er unaniem over eens: de periode na het conflict 
moet in het teken staan van wederopbouw.

Vóór 7 oktober behaalde het programma van Oxfam 
in Palestina een aantal buitengewone resultaten 
op drie domeinen: gendergelijkheid, economische 
rechtvaardigheid en humanitair werk. Onze partners leiden 
elk jaar honderden jongeren op om ze klaar te maken voor 
de arbeidsmarkt. We steunen de lancering van start-ups 
in de digitale en toeristische sector, helpen vrouwen 
bij het verdedigen van hun erfrechten, bevorderen 
de professionele re-integratie van overlevenden van 
gendergerelateerd geweld en steunen de oprichting 
van kleinschalige landbouwondernemingen. Verder 
herstelden we de watervoorziening in scholen en 

Voor onze collega's en 
partners in Gaza moet de 
periode na het conflict in 

het teken staan van de 
wederopbouw.

ziekenhuizen in Gaza, ondersteunden we Gazaanse vissers bij de 
aankoop van materiaal en werkten we mee aan de bouw van een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

Alles is nu tenietgedaan: landbouwgrond is vernield, watersys-
temen zijn platgegooid, ziekenhuizen platgebombardeerd. Alles 
moet weer van nul worden opgebouwd. En dat vraagt enorm  
veel middelen en tijd. We verwachten dat het herstel minstens  
3 jaar zal duren.

... dan de bezetting stoppen

Herstel heeft echter pas zin als Israël het recht op zelfbeschikking 
volledig erkent van de gebieden die het nu bezet. Israël moet ook 
de blokkade op Gaza opheffen en ophouden met zijn kolonisatie-
strategie: momenteel legt het nederzettingen van Israëlische 
kolonisten aan tussen Palestijnse dorpen. Zo wil Israël elke poging 
tot collectief verzet voorkomen en een volledige annexatie van de 
Westelijke Jordaanoever bereiken.

De Palestijnse historicus Rashid Khalidi, die de leerstoel Edward 
Said aan de Columbia University in New York bekleedt, formuleert 
het als volgt: “Als Israël de gronden van de Palestijnen blijft 
onteigenen en hun recht op zelfbeschikking met de voeten treedt, 
zullen de Palestijnen vroeg of laat weer in opstand komen. Israël 
en zijn bondgenoten moeten de Palestijnen als gelijkwaardig 
behandelen. Anders zal er nog meer geweld volgen.”

STEUN ONZE 
HUMANITAIRE HULP 
AAN GAZA 
MET EEN GIFT

• via overschrijving: BE37 0000 0000 2828,  
met vermelding: 9249 - Gaza Crisis

• via de QR code
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FAIR    
SHOP

KOOP ONZE PRODUCTEN 
UIT PALESTINA

BIO Couscous
500 g € 7,40

   
BIO Medjool dadels

200 g € 5,55
BIO extra vierge olijfolie

 50 cl € 15,50

Legende:  glutenvrij    lactosevrij    vegan    zonder toegevoegde suikers

Is een product uit dit magazine niet (meer) beschikbaar in jouw wereldwinkel? Zo lang de voorraad strekt, kan elke winkel elk product bestellen, vraag er gerust naar!  
Je kan op elk moment de correcte prijzen vinden op shop.oxfamwereldwinkels.be. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, wijzigingen en correcties en zijn niet 

cumuleerbaar met eventuele andere acties of promoties. Prijzen geldig tot en met 29/02/2024. Vanaf 1 maart 2024 worden heel wat prijsaanpassingen doorgevoerd.

FAIR    
SHOP
 In een rechtvaardige 
wereld speelt een 
duurzame economie een 
cruciale rol. Daarom zet 
Oxfam al meer dan 50 jaar 
in op fair trade. Handel die 
ten dienste staat van mens 
en milieu, niet omgekeerd. 
Wat in 1971 begon met 
koffie uit Tanzania en 
rietsuiker uit Cuba, is 
vandaag een breed 
aanbod van meer dan 
200 fairtradeproducten. 
Die bewijzen stuk voor 
stuk dat een andere 
handel mogelijk is. 
Meer zelfs! Oxfam doet 
de dubbelcheck alvast 
voor je. Een eerlijk loon? 
Check. Klimaatvriendelijk 
en goed voor de planeet? 
Dubbelcheck. Want eerlijk 
duurt het langst.  

©Yel
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CHOCOLADE, 
BETER IN EEN MANDJE ...

… dan smeltend in een plakkerig kinderhandje.  
Toch? Vinden wij ook. Handgevlochten mandjes zijn 

bovendien een handige passe-partout in elk huishouden. 
Met Pasen: een stijlvol recipient voor de smakelijke 

fairtradechocoladefiguurtjes die jouw nakomelingen 
gillend van plezier opduikelen.

Mandje uit buriblad naturel
uit Filippijnen
• oranje & bruin € 15,90 (67696)

• oranje & groen € 15,90 (67695)

BIO Gevulde 
chocoladepaaseitjes
160 g € 5,40

Paashaas melkchocolade 26 cm
uit Ivoorkust en Mauritius
200 g € 7,25

Paaseieren melkchocolade 
uit Ivoorkust en Mauritius
120 g € 4,55

Schaapjes in witte en melkchocolade 
75 g € 3,30

BIO Paaseieren puur
120 g € 4,55
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Is de rust tegenwoordig ver te zoeken? 
Van mos- tot olijfgroen, natuurtinten 
in huis halen – en om de hals slaan – 
bevordert het gewenste kalmerende 
effect.

KALMERENDE 
NATUURTINTEN

OLIJFGROEN GLAS UIT INDIA
• Pot voor (make-up remover) watten  

€ 14,90 (67597)

• Zeephouder  
€ 11,90 (67605)

• Zeepdispenser 
€ 14,90 (67606)

• Tandenborstelhouder 
€ 10,90 (67607)

Portefeuille dubbele 
flap uit leder 
lichtbruin 
uit India
€ 19,90 (69504)

Slingbag met flap uit 
leder lichtbruin
uit India
€ 59,90 (69505)

Rugzak uit leder 
donkergroen

uit India
€ 79,90 (69506)

Portefeuille uit leder 
donkergroen 

uit India
€ 24,90 (69508)

Sjaal uit zijde 
blauwe 
tulpenmotieven
uit India
€ 32,90 (69561)

Sjaal uit zijde 
olijfgroen blad & 
bloemmotieven
uit India
€ 32,90 (69562)

Serum hyaluronzuur 
anti-age hydraterend  

Aloë Vera
uit Italië

€ 10,50 (87623)

BIO Hydrogel make-up 
remover Damastroos

uit Italië
€ 11,40 (87624)

KAARSEN UIT INDIA
• Cilinder 

€ 10,90 (67474)

• 4 vierkanten 
€ 11,90 (67475)

FA
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Kruid(en)thee

BIO Zwarte thee  
1,8 g x 100 € 5,95 

1,8 g x 20 € 1,85 

BIO Rooibosthee 
uit Zuid-Afrika 

€ 3,25 

BIO THEE 
UIT SRI LANKA

1,8 g x 20

BIO THEE 
UIT SRI LANKA

1,8 g x 20

CASHEWNOTEN 
UIT BURKINA FASO

100 g

€ 4,65

Specerijen en smaken uit verre landen, een koloniale erfenis. Daar valt 
best wat rond te zeggen … En zeker over het belang van eerlijke handel in 
die handelsketens. Las je bijvoorbeeld onze expertise over thee al? Een 
aanrader, terwijl je even ontspant met een kopje ter hand. 

‘Eerlijke handel 
in thee: amok in 

de theekop’  
lees je hier:

BIO Chai-
passievruchtthee

€ 3,15
BIO Kamille en 
lavendelthee

€ 2,90

BIO Groene 
thee met 

granaatappel
€ 2,80

Cashewnoten met oriëntaalse 
kruiden en granaatappel

Cashewnoten 
met rozemarijn 

en curry

FA
IR
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NIEUW

Cashewnoten met 
gerookte en pittige 

kruiden

BIO Earlgreythee 
€ 2,05

BIO Zwarte thee 
citroen
€ 2,05 

BIO Groene thee 
citroen 
€ 2,05

BIO Groene 
thee  

€ 1,85

BIO Groene 
thee met 
munt 
€ 2,30

BIO Bos-
vruchtenthee 

€ 2,05  

BIO Sinaas-
mangothee 
€ 2,05
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De lente kan verrassend … fris zijn! Warm daarom op 
met iets warms en zoets. Chocodrink, kop thee met een 
scheutje honing, knabbeltje erbij. Happy mode on!

Bee
happy

BIO Maya honingkoek
uit Brazilië en Mexico

300 g € 3,35

BIO Honing crème 
uit Brazilië en Mexico

250 g € 3,95
450 g € 6,20
700 g € 9,50

  

BIO 
Chocodrinkpoeder 

375 g € 4,75

BIO 
Vloeibare honing 

uit Brazilië
• Potje 250 g € 3,95

• Knijpfles 250 g € 4,10 

 

BIO Quinoabiscuits
260 g € 3,40

BOMEN EN BIJEN, 
HET HERBEBOSSINGSPROJECT 

VAN CASA APIS

Caatinga is een semi-woestijn in het noordoosten 
van Brazilië. Het is een van de droogste en armste 

regio’s van het land. De coöperatie Casa Apis is 
actief in de regio; ze ondersteunt de lokale imkers 

om op een duurzame manier te werk te gaan. 
Door de droogte hebben de bijen het lastig. Zo’n 
60% zwermt uit naar andere regio’s. Casa Apis 
lanceerde daarom een uit de kluiten gewassen 

ecologisch herbebossingsproject, onder het 
deskundige oog van wetenschappers ter plaatse 

en onder andere dankzij de fairtradepremies. 
Maar hoe ecologisch is het om honing uit Brazilië 

te laten komen? En hebben we in Europa geen 
honing? Natuurlijk wel, maar niet genoeg om aan 
de vraag te voldoen. Daarom dreigt goedkopere 
‘nephoning’ de Europese markt te overspoelen. 

Dat is honing van bijen die met suikerwater 
gevoerd worden, in plaats van de natuurlijke 

nectar. Oxfam ondersteunt Casa Apis en neemt 
hun honing af, vooral voor de socio-economische 

meerwaarde die ze hebben in de streek.

FA
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Chocolade bestaat bijna letterlijk in alle vormen en kleuren. Het goedje 
wordt gedronken, gegeten, gesnoven (jawel), je kan erin baden of er 
een gezichtsmaskertje mee leggen, er worden zelfs beeldhouwwerken 
uit vervaardigd. Ook in de wereldwinkel vind je naast ‘onze’ chocolade 
enkele andere fairtrademerken, elk met hun eigen variant. Van klassieke 
tabletten, tot creaties met noten, espressoboontjes, appelsien ...

Chocolade 
in de mix

BIO Les Orangettes
180 g € 7,95

BIO Chocoladenoten 
100 g  € 4,25

BIO chocolade 
met studentenhaver 

135 g € 7,50

Nocciolatini Crisp
250 g € 9,45

FA
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BIO Choco espressobonen 
100 g € 3,95 

BIO Choco crunchy 
100 g  € 3,95 

Chocolade amandelen
100 g € 4,25
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Veelmanderij
Mandjes voor plantjes, voor 
krantjes, voor washandjes, 
en voor ‘ambetantjes’ (lees: 
gerief waar je geen blijf mee 
weet). Een van de meest 
veelzijdige items in je 
interieur kan bovendien ook 
helemaal uniek zijn. Deze 
handgevlochten manden uit 
Bangladesh zijn opgesmukt 
met gerecycleerde sari’s. 
Elke mand is dus een one-
of-a-kind.
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Mand met handvat uit 
gerecycleerd sari & jute 

uit Bangladesh
S € 24,90 (67589)

M € 29,90 (67588)

Mand uit gerecycleerd 
sari & jute

uit Bangladesh
22 cm € 8,90 (67591)

26 cm € 10,90 (67590)

Mand met handvat uit 
gerecycleerd sari & jute 

rechthoek
uit Bangladesh

S € 15,90 (67593)

M € 19,90 (67592)

Sjaal uit katoen
uit Cambodia

€ 39,90
oranje wave motieven (69409)

donkerroze wave motieven 
(69410)



Rond messing & donker turkoois been uit India € 9,90 (69521) • Bladvorm uit koper & turkoois uit Peru € 29,90 (69498) • Rechthoek 
asymmetrisch koper uit Peru € 24,90 (69499) • Vierkant azuur en lichtblauw € 16,90 (69461) • Ruitjes uit goudkl. messing & groen zijde uit India 

€ 10,90 (69513) • Vierkant gerecycleerd glas azuurblauw uit Chili € 17,90 (69460) • Langwerpig gerecycleerd glas uit Chili, M € 14,90 (69464) • 

Langwerpig gerecycleerd glas uit Chili, S € 12,90 (69463)
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Azuurblauwe oorhangers, toetsen van 
lentegroen gerecycleerd glas, een halsketting 

in terracottabruin ‘tagua’ … Lucht, aarde, 
water, vuur: je aardt helemaal met deze 

accessoires.

De elementen 
aan je lijf

Halsketting uit tagua 
grijs & beige cirkels

uit Ecuador
€ 29,90 (69413)

OORHANGERS UIT INDIA, PERU EN CHILI  
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Valentijn
Valentijn of een doodgewone woensdag … Wie 

heeft een speciale dag nodig om een liefdevolle 
attentie te geven? Het zit in de kleine dingen, 
tenslotte: een stukje chocolade of een leuk 

interieuraccessoire kunnen wonderen doen voor 
iemands dag. Spread the love!

Hart in 
melkchocolade
uit Ivoorkust en 
Mauritius
75 g € 3,50

Ook verkrijgbaar 
in BIO Pure 
chocolade

  

Indiase flower power 
• Pillendoos uit 

messing € 4,90 

(67614)

• Doos uit MDF hout 
€ 12,90 (67615)

• Tasje uit 
biokatoen € 12,90 

(69398)

• Shopper uit 
biokatoen  
€ 10,90 (69400)

BIO Gevulde 
chocoladehartjes 

160 g € 6,15 

Decoratieve kommen uit kokos
uit Vietnam
• flower power € 11,90 (67550)

• rode hartjes € 11,90 (67551)

• hartvormig rood € 11,90 (67553)
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BIO Truffels 
100 g € 4,30 

Theelichthouders 
lotus capiz
uit Filippijnen
€ 16,90
• roze, bruin en 

oranje (67687)

• paars, oranje en 
geel (67690)

BIO Pralines 
160 g € 7,95 
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Toos tovert heerlijke vegan gerechten 
op tafel. Ze had ook al een poos een 
boon voor Oxfam. Wij verzilverden 

die boon maar al te graag in een 
samenwerking voor het Oxfam Magazine. 

Heb je de recepten uitgeprobeerd? Zwier je 
beste foto maar op Instagram en tag ons  

@oxfam.be en Toos 
@toosplantbasedfood.

Tarte Tatin met 
appel en honing 
Bereidingstijd 50 minuten

INGREDIËNTEN VOOR 8 PERSONEN
• 4 appels
• 1 vel bladerdeeg
• 3 el honing* of agavesiroop*
• 2 el bakmargarine
• ¼ tl zout
• ¼ tl kaneel
• 4 el witte wijn*
• Optioneel: vanilleijs

(*) Verkrijgbaar in de Oxfam-Wereldwinkel

BEREIDING

• Verwarm de oven voor op 180°C.

• Doe de honing (of agave), bakmargarine, 
witte wijn, zout en kaneel in een pan. Laat 
sudderen op een middelhoog vuur tot de 
alcohol verdampt is. Dit duurt een 5-tal 
minuten.

• Ontdoe de appels van klokhuizen en snij in 
partjes, je hoeft de appel niet te schillen.

• Giet het honingmengsel in een bakvorm met 
lage rand, schik er de appelschijfjes over en 
bedek met het vel bladerdeeg.

• Zet de bakvorm in de oven en laat 35 minuten 
bakken. 

• Haal uit de oven en laat 10 minuten afkoelen.

• Hou een bord tegen de taart en draai om. 
Serveer eventueel met een bol ijs. IS HONING VEGAN? 

Honing is een dierlijk product 
dus: nee. Hoewel Oxfam-

honing ethisch geproduceerd 
wordt, kan je de honing 

gerust vervangen door onze 
agavesiroop.

BIO Agavesiroop 
uit Mexico
360 g € 4,35

BIO Vloeibare honing  
uit Brazilië 
250 g  € 3,95 
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oxfamfairtrade.be/rebuild-womens-hope

Vrouwenkracht van kunst tot kopje 

WOMEN’S 
HOPE KOFFIE

NIEUW

• Biologische topkoffie

• 100 % Arabica

• Vol & fruitig

• Bonen en gemalen

Ontdek hier 
meer over deze 
koffiepartner

Krachtige koffie vervaardigd door 
vrouwencoöperatie Rebuild Women’s Hope. 
Prachtig pakje ontworpen met Belgisch-
Congolese kunstenares Bahati Simoens.

Vanaf maart te koop in de webshop of de dichtstbijzijnde wereldwinkel.

€ 6,55
250g



BEHIND 
THE FOOD

Het idyllische eiland Idjwi heeft glooiende groene heuvels en baadt in het 
zoetwater van het Congolese Kivu-meer. Als een van dichtstbevolkte regio’s van 
het land kampt het eiland echter met massale ontbossing voor landbouw en een 
uitputting van de nochtans erg vruchtbare bodem. Rebuild Women’s Hope, de 
stichting onder leiding van Marcelline Budza, brengt hier sinds 2013 verandering 
in en breekt een lans voor vrouwenrechten én kwaliteitskoffie.

FEMINISME IN EEN PAKJE: 
KOFFIEBOERINNEN NEMEN 
HET HEFT IN HANDEN 

Marcelline Budza richtte Rebuild Women's Hope op om vrouwenrechten te 
steunen en structurele veranderingen te bekomen.
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Marcelline Budza groeide op in Bukavu, 
aan de zuidwestkust van het Kivumeer,
schouwtoneel van menig bloedig bur-
ger-conflict. Haar moeder was alleen-
staande en voedde vier dochters op. Die 
daadkracht was Marcellines inspiratie. 
Het onrecht ten opzichte van vrouwen 
en het gendergerelateerde geweld 
vuurden haar verder aan: het zou haar 
missie zijn om voor vrouwenrechten op 
te komen en voor structurele verande-
ring te zorgen. Ze voltooide een univer-
sitaire opleiding in landbouwkunde en 
richtte in 2013 de coöperatie Rebuild 
Women’s Hope (RWH) op.

Make coffee fair again
De Kivustreek is geografisch uitmun-
tend gelegen voor de teelt van eerste-
klas arabicakoffie. Maar door omstan-
digheden zoals een uitgeputte bodem 
bleef de kwaliteit povertjes. Daaren-
boven plukken de vrouwen dan wel de 
letterlijke vruchten, het zijn nog vaak de 
mannen die met de spreekwoordelijke 
vruchten gaan lopen: door de structure-
le ongelijkheid hebben vrouwen weinig 
tot geen financiële rechten. De verkoop 
is daarom grotendeels een mannen-
zaak. Het geld uit die verkoop wordt 
helaas niet altijd aangewend voor het 
algemene nut van het gezin. 

RWH, motor voor verandering
Toen Marcelline de coöperatie RWH in 
2013 boven de doopvont hield, had 
ze een kristalheldere visie: de wereld 
van koffieproductie en –export trans-
formeren tot een springplank voor de 
socio-economische ontwikkeling en 
empowerment van de vrouwen op Idjwi. 
De coöperatie van RWH bestaat voor 
70% uit vrouwen. Dankzij hun functie 
en inkomsten bij RWH krikken ze de 

Eerlijke en 
hoogwaardige 
arabicakoffie, 
geproduceerd door 
markante vrouwen 
met een visie.

levensomstandigheden van het gezin 
op. Dat werkt aanstekelijk; we zien het 
ripple effect voorzichtig door de ge-
meenschap deinen. De vrouwen van de 
coöperatie krijgen daarnaast onderricht 
in lezen, schrijven, brood bakken … 
zodat ze buiten het koffieseizoen aan 
zet kunnen blijven.  
RWH organiseert ook sensibilisatie-
campagnes, voornamelijk gericht op 
vrouwen, waar sinds kort mannen bij 
aansluiten. Een sprong voorwaarts in 
het dichten van de genderkloof. Dankzij 
enkele partners en de inkomsten van de 
coöperatie kon er in 2020 een medisch 
centrum met materniteits- en pedia-
trie-afdeling geopend worden. 

In 2022 breidde Marcelline haar werking 
nog verder uit. Ze richtte de gelijknami-
ge stichting RWH op, een ngo uitgerust 
met 3 robuuste pijlers: economische 
ontwikkeling en financiële versterking 
van vrouwen, de verbetering van ge-
zondheidszorg en gezonde levensom-
standigheden en tot slot het bewaken 
van de mensenrechten, in het bijzonder 
in het geval van gendergerelateerd 
geweld. 

Mmm ... koffie uit Kivu
En de koffie? Die werd dankzij de struc-
turele en duurzame inspanningen in 
2017 beloond met een eerste prijs in de 
jaarlijkse Saveur de Kivu-kwaliteitswed-

strijd. RWH deed beroep op agro-ecolo-
gische technieken, waarbij ze speciale 
aandacht geven aan een gezonde en 
rijke bodem, teeltdiversificatie en 
schaduwbomen om de koffiestruiken de 
nodige support te geven. Sinds haar op-
richting kwamen er ook 4 wasstations: 
hier worden de koffiebessen gewassen, 
geweekt, ontpulpt en gedroogd. Een 
wasstation nabij de plantage komt de 
kwaliteit ten goede.  

In de verf
RWH kan rekenen op enkele trouwe 
partners en ook Oxfam zet mee haar 
schouders onder deze dynamische 
coöperatie. We verkopen sinds begin 
2023 koffie van RWH, ‘Women’s Hope’ in 
de wereldwinkels. 
Om dit verhaal extra in de verf te zetten, 
werkten we samen met Bahati Simoens, 
een Congolees-Belgische kunstena-
res. Zo kreeg de koffie nu een artistiek, 
bontgekleurd jasje, een mooie match 
met de energiebom in de verpakking: 
eerlijke en hoogwaardige arabicakoffie, 
geproduceerd door markante vrouwen 
met een visie.

Rebuild Women's Hope heeft nu 4 eigen stations om de koffiebonen te 
wassen, te ontpulpen en te drogen.

WOMEN'S HOPE 

BIO Congokoffie
• bonen 250 g
• gemalen 250 g

€ 6,55
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GIDS OM JE IDEALEN 
AAN OXFAM NA TE LATEN
Heb jij Oxfam in jouw testament opgenomen en wil je controleren of 
het geldig is voor je naar een notaris stapt? Vraag gratis en vrijblijvend 
onze juridische gids aan. Je vindt er de voornaamste punten waar je 
rekening mee moet houden alsook allerlei praktische informatie voor 
je dierbaren. Door een schenking aan Oxfam na te laten, blijf je strijden 
tegen ongelijkheid!

Vraag hier onze gids aan: 
oxfambelgie.be/legs 

INZAMELPARTNER E5 
Een partnerschap met meer dan 20 jaar op de teller. In maart 
en in september 2024 zamelt e5 opnieuw kleren in. Bij de vorige 
inzamelactie ontvingen we meer dan 330 ton textiel! Daarvan 
krijgt 50 % een nieuw leven in de Oxfam-Tweedehandswinkels 
en 30 % in de pop-upwinkels. Zamel je mee in van 24 februari tot 
en met 19 maart? Kom dan naar een e5-winkel in je buurt, per 
binnengebrachte zak krijg je een aankoopcheque. 

Meer info:

Tips & 
Tricks

PRIDE: 
FLAMBOYANT 
PROTEST
Wanneer de lentezon hoger aan het 
firmament staat weet je dat het bijna tijd is 
voor de Brussels Pride, de meest kleurrijke 
en vooral noodzakelijke optocht van het 
jaar. Pride is feestelijk en zet wereldwijd 
de eisen rond inclusie en emancipatie van 
de LGBTQIA+ gemeenschap in de kijker. Dat 
is nog steeds nodig. 2024 markeert ook de 
editie waaraan Oxfam België voor het eerst 
deelneemt. Come join us!

Meer info: brusselspride.eu/nl/home

Proevertjes! Als dat geen reden is 
om uit je kot te komen... Dat weten 
FairTradeGemeenten en Oxfam 
maar al te goed. Ga op World Fair 
Trade Day op Faire Ronde bij de 
handelaars in je buurt. Elke halte 
staat in het teken van LEF: lokaal, 
ecologisch en fair trade. Spring 
binnen in je favoriete stop: de 
Oxfam-Wereldwinkel! Kom op adem 
en neus relaxed rond in de winkel 
of doe net extra energie op met 
een lekker hapje en een verfrissend 
sapje. Tot 11 mei!

Meer info: 
defaireronde.be

UITJE IN EIGEN 
GEMEENTE
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Be part 
of the 

change

Kantelpunt 

Elke jaarwisseling nemen mensen voornemens, meestal zijn dat 
‘goede’ in het kader van individuele gezondheid en welbevinden. Ook 
ik maakte een deal met mezelf: ergens halfweg 2023 besloot ik dat 
ik volgend jaar een boek zou uitbrengen. Een boek dat als leidraad 
zal dienen voor mensen die het allemaal anders willen. Een boek dat 
aantoont dat het ook anders kán.  

Geen zorgen, ik neem er geen baantje als life coach bij. Hoewel … Ons 
leven wordt nu eenmaal sterk bepaald door de economische situatie, 
door recht of onrecht, door gelijke kansen of ongelijkheid.  

Ik noem onze plek in de tijd een kantelpunt. Willen we niet op een 
klimaatramp afstevenen, dan moeten we nú handelen. Willen we geen 
onoverbrugbare, gapende kloof tussen de allerrijksten en de andere 
99% van de wereld, dan moeten we nú de systemen veranderen. 
Roeren moeten drastisch omgegooid, ook als dit angst inboezemt.   

In eigen land dienen verkiezingen zich aan. Zowel federaal als lokaal 
gaan we met onze stem politici de macht geven over elk bepalend 
element in ons leven. Daarom moeten we even stilstaan bij de 
actuele situatie: in 2023 bezitten de 1% rijksten 45,6% van alle 
rijkdom op aarde. De armste helft van de wereldbevolking bezit samen 
nauwelijks 0,75% van die rijkdom. Tegelijkertijd is de rijkste 1% der 
aarde verantwoordelijk voor 16% van de wereldwijde CO2-uitstoot; 
dat is een bizar ex aequo met de armste 66% van de wereld. Anders 
gezegd: 77 miljoen mensen stoten 'dankzij' hun rijkelijke levensstijl 
en investeringen in vervuilende bedrijven en industrieën evenveel uit 
als 5 MILJARD mensen.  

‘Het moet anders’, is een verzuchting die we vaak horen. Maar hoe 
dan? In het boek schotel ik daarom praktische kernoplossingen en 
case studies voor. Ik vertrek vanuit Kate Raworth’s model van de 
donuteconomie en formuleer een reeks antwoorden op urgente 
maatschappelijke problemen. Deze problemen lijken dikwijls 
onoplosbaar door (partij) politieke tegenstellingen of vastgeroeste 
denkbeelden, maar niets is minder waar. Ik schrijf bovendien 
niet alleen; aan het boek dragen experten en denkers uit diverse 
domeinen bij.  

Ik denk dat het glashelder is: ons huidige productie- en 
consumptiesysteem is onhoudbaar. De focus op economische groei 
heeft een negatieve impact op het klimaat, op gendergelijkheid en 
op het algemeen welbevinden van het individu. Voor 2024 neem 
ik daarom een voornemen in het belang van elke mens, voor het 
collectieve welbevinden: op de schop met de gekende gang van 
zaken. Ik ga voor de radicale ommezwaai, nu.  

Eva Smets
Algemeen directeur Oxfam België

Eva's
Edito

Doe een 
gift

Kom erbij: 
word vrijwilliger, 

Climate Changer …

Kies voor 
Oxfam-

producten:
fair trade of 

tweedehands, 
bio …

Dit magazine 
wordt gedrukt 
op MACO MAT, 
80 gr papier
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10 & 11 mei 2024
Schrijf je in op oxfamtrailwalker.be 

Stap mee in een avontuur dat levens verandert

100 KM OF 25 KM


